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JODELA 

 

JAARGANG 2024-2025 

NUMMER 486 

September 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

Voorwoord 

 

Hallo tofste KSA’ertje, mama’s en papa’s, moekes en vokes, oma’s en 

opa’s en alle andere lezer(tje)s van de Jodela! Hier is het voorwoord 

van de maand september alweer! Wat is de tijd toch voorbij gevlogen! 

Na een super leuk kamp waar we ons allemaal weer goed geamuseerd 

hebben en een onvergetelijke zomer is het dan  

jammer genoeg weer tijd om naar school te gaan. Maar gelukkig 

betekent september ook dat het nieuwe KSA-jaar begint! Wij hebben 

jullie heel hard gemist en kunnen niet wachten om jullie weer terug te 

zien. Hopelijk hebben jullie er allemaal evenveel zin in als wij en maken 

we er weer zoals altijd een super jaar van! De leiding heeft al veel  

samengezeten om er voor ons allemaal weer een onvergetelijke tijd  

van te maken! Er gaan weer allemaal leuke en grappige momenten te  

beleven vallen. Oh en weet je wat ook weer spannend is? In de eerste  

maand leer je je nieuwe leiding kennen, super spannend! Moet ik  

je een geheimpje vertellen? Ik weet al wie jullie nieuwe leiding wordt  

�������. We zijn alvast super blij dat jullie erbij zijn dit jaar en samen 

met ons het KSA-jaar nog leuker, 

spannender en cooler willen 

maken! Hopelijk zien we jullie snel 

op de KSA! 
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Informatio 

Startdag 
Op 21 september begint het KSA-jaar weer! We hebben er 

ontzettend veel zin in en samen met jullie nieuwe leiding gaan we er 

een topjaar van maken! Ben je benieuwd wie jouw leiding wordt? Kom 

dan zeker tussen 14:00 en 17:00. Iedereen is van harte welkom! 

 

Verloren voorwerpen:  

Iets kwijtgeraakt na het kamp? Op de startdag heb je nog een laatste 

kans om je verloren voorwerpen terug te vinden. Kom zeker even  

kijken, misschien zit er nog iets van jou bij! 

Uniform 

Ben je nieuw bij de KSA of is je trui ineens te klein geworden omdat 

je gegroeid bent? Geen probleem! Tijdens de startdag (en ook door 

het jaar heen) kan je een nieuw uniform kopen. We hebben de prijzen 

alvast voor je op een rijtje gezet. 

 

★ KSA Sjaaltje: € 2,50 

 

★ KSA T-Shirt (kindermaten): € 9,00 

 

★ KSA T-Shirt (grote maten): € 15,00 

 

★ KSA Trui (kindermaten): € 20,00 

 

★ KSA Trui (grote maten): € 25,00 
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In ‘t Potje 
 

 

Eetbare cookie dough 

 

Benodigdheden: 

- 100g bloem (hittebehandeld) 

- 50g boter (zacht) 

- 75g suiker (liefst bruine suiker) 

- 1 theelepel vanille-extract 

- 2 eetlepels melk 

- Snufje zout 

- 75g chocoladedruppels of stukjes 

 

 

Bereiding: 

1. Verhit de bloem in de oven op 160°C gedurende 5 minuten om deze 

veilig te maken. 

2. Klop de zachte boter en suiker samen tot een romige massa. 

3. Voeg het vanille-extract, melk en zout toe, en meng goed. 

4. Roer de afgekoelde bloem erdoor totdat het een deeg vormt. 

5. Meng als laatste de chocolade stukjes erdoor. 

 

Klaar om van te genieten! 
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Jodelascoop 
 

Ram: 21/03 – 20/04 

Deze maand shine jij 24/7. Laat je niet van de wijs brengen door de 

Rijksrecherche en andere moraalridders: jij bent het stralende 

middelpunt van je martelkelder. Stop deze maand zeker niet met 

ademen indien je wil overleven. 

 

Stier: 21/04 – 20/05 

Saturnus zorgt voor spanningen tussen jou en je lievelingsgerecht. 

Laat je niet doen en probeer eens iets exotisch en speciaal zoals 

aardappelen en wortels. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06 

Deze maand is de kans dat je gratis schaatslessen wint klein door de 

onvoorspelbaarheid van Uranus. Had je hierop gehoopt dan raden wij 

aan je pijlen te richten op andere wintersporten zoals curling, rodelen 

of bobslee. 

 

Kreeft: 22/06 – 22/07 

Deze maand ben jij degene die de keuzes maakt in plaats van af te 

wachten wat er gaat gebeuren. Kom je een lieveheersbeestje tegen? 

Loop dan liever een blokje rond want de zon voorspelt onheil. 
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Leeuw: 23/07 – 22/08 

Tijdens een trouw bots je tegen de taart, waardoor deze op de grond 

valt. Gelukkig kan iedereen er mee lachen. Trakteer je goudvis op een 

ijsje of een wafel. 

 

Maagd: 23/08 – 22/09 

Je overweegt deze maand rijk en gelukkig te worden en gezond te 

blijven. Denk er goed over na en neem geen overhaaste beslissing. Het 

is niet zomaar iets. Ook is de kans klein dat je je aansluit bij de kerk 

van het vliegend spaghettimonster. Indien je dit toch van plan bent 

laat deze horoscoop je dan zeker niet tegenhouden. Meer info op 

https://www.kerkvanhetvliegendspaghettimonster.nl 

 

Weegschaal: 23/09 – 22/10 

Vertrek vandaag nog naar een bedevaartsoord of Je zus word boos. 

Ook voorspellen de sterren dat je deze maand in contact zal komen 

met God. Als je hem ziet vraag dan of hij je je zonden wil vergeven, 

want we weten allemaal dat jij dit nodig hebt. 

 

Schorpioen: 23/10 – 21/11 

Deze maand word voor de schorpioen zonder enige twijfel positief. De 

kans dat je de troon van Spanje usurpeert is vrij tot zeer groot. Ook 

raad de Melkweg het ten zeerste af je horoscoop te vertrouwen. 
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Boogschutter: 22/11 – 21/12 

De ligging van Uranus is gunstig en dit kan resulteren in een 

onverwachte situatie. Wat deze situatie inhoud laat ik aan jou. Wees 

ook zeker op je hoede voor de Spaanse griep. Schrijf deze maand ook 

een brief aan je hond, je trouwe viervoeter heeft het verdiend. 

 

Steenbok: 22/12 – 20/01 

Leer een atlas van buiten en het zal ooit wel eens van pas komen. Sla 

ook een grote voorraad mentos in. Je weet maar nooit. 

 

Waterman: 21/01 – 19/02 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en menselijk contact. 

Laat je hierdoor niet van je stuk brengen, je bent wie je bent en zult 

zijn wie je zijn zult. De stand van Jupiter verraadt dat je uit de buurt 

moet blijven van je spirituele antagonist die wel erg dichtbij het 

etherische lichaam van je aura komt. Dit staat de helende werking van 

je egotransplantatie in de weg, hetgeen je ascentie bemoeilijkt. En je 

bent nog een dikkerdje ook. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03 

Er zal altijd geweld en vriendschap blijven bestaan. Dus moeten we 

daar iets aan doen, denk eens meer aan je beste vriend(in) en je 

ergste vijand. De aarde zal nog minstens 13 maanden bestaan, dus doe 

het maar rustig aan. Maar terwijl je rustig verder gaat met leven, 

raad ik aan om af een toe eens tijd te maken om een aanval te plannen 

tegen je vijand. Of om een koffietje te gaan drinken met je bestie! 



 

 

 

 

Tijdrover 

Sudoku 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

- Het nieuwe KSA jaar voor de deur staat? 

- We er allemaal weer kei veel zin in hebben?  

- De zomer dus weer voorbij is?  

- Het kamp ook? 

- We al snel weer kamp herinneringen kunnen bovenhalen op de 

fotoavond? 

- De leiding niet kan wachten tot ze elke zaterdag weer activiteit 

mogen komen geven? 

- Joachim onze nieuwe hoofdleiding is? 

- Hij geholpen zal worden door Luca? 

- En natuurlijk ook door de rest van de leiding? 

- De leidingsploeg dit jaar aangevuld wordt met 7 nieuwe leiding? 

- Dit Silke, Anouk, Ite, Aitor, Milan, Linne en Indy zullen zijn? 

- Ze dit ongetwijfeld super goed gaan doen? 

- Zij al weten bij welke groep ze zullen staan? 

- Jullie dat nog niet weten? 

- Een slak drie jaar kan slapen? 

- Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 

- Het hart van een garnaal in zijn hoofd zit? 

- Een octopus drie harten heeft? 

- Een koe meer melk geeft als ze naar muziek luistert? 

- De meeste lippenstiften vissenschubben bevatten? 
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Moppentrommel 
 

In de bus  

Een olifant stapt in de bus. “Dat heb ik nog nooit gezien! Een olifant in  

de bus!” zegt de buschauffeur. “Dat klopt,” zegt de olifant. “Morgen is  

mijn brommer weer gemaakt!” 

 

 

Geel, rood, blauw mannetje  

Een trucker ziet langs de weg een geel mannetje staan dat weent.  

Hij stopt, gaat ernaar toe en vraagt wat er scheelt. Het mannetje  

antwoordt: 'Ik ben geel, kom van Venus, ben van de scouts en heb  

honger'. 'Tja' zegt de chauffeur 'ik kan je een sandwich geven maar  

verder kan ik je spijtig genoeg niet helpen'. Hij geeft de sandwich  

en zet de rit verder.   

Even later ziet hij langs de weg een rood mannetje staan wenen.  

Weer stopt hij en vraagt wat er scheelt. Het mannetje antwoordt:  

'Ik ben rood, kom van Mars, ben van de scouts en heb dorst '. De  

trucker zegt: 'Ik kan je een blikje cola geven maar verder kan ik je  

niet helpen'. Hij geeft een cola en zet zijn weg verder.   

Even verder ziet hij een blauw mannetje staan. De trucker is deze  

spelletjes moe, stopt, gaat boos naar het blauwe mannetje toe en  

zegt: 'Vuile scouts, van wat voor een stomme planeet kom jij en wat  

moet jij nu weer hebben?'. Waarop het mannetje antwoordt: 'Uw  

identiteitskaart en uw rijbewijs.'   
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Wekker 

Op een morgen ziet Albert zijn zoon met een grote, ronde wekker in  

zijn mond rondlopen, Hij vraagt:  -‘Filip, waarom loop jij rond met een 

wekker in je mond?’ -‘Wel papa, Mathilde vond dat mijn adem te veel 

stonk, en zei dat ik een tic-tac in mijn mond moest steken?’ 

 

 

Moppen 
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Verjaardagen 

 

Het KSA-jaar is weer van start gegaan en daar horen natuurlijk ook 

weer veel jarigen bij! De eerste jarige van deze maand is sjower Noor 

Bourehtit. Zij mag op 01/09 14 kaarsjes uitblazen! De dag erna, op 

02/09, zijn er maar liefst drie jarigen! Groot feest bij de deugnieten 

want Lily Peleman en Darren Van Den Aarssen worden al 9 jaar oud. 

Ook feest bij de jonghernieuwers want Jasper Kerstens wordt dan 16 

jaar. Weer een dagje later, op 03/09, wordt deugniet Dex Van De Vlist 

ook 9 jaar. Na al dat feesten, kunnen we gelukkig even rusten en 

uitkijken naar de volgende verjaardagen. De sjowers mogen als eerste 

de ballonnen terug ophangen, want op 16/09 vieren we de 15de 

verjaardag van Margot De Moor. Een paar dagen later, op 18/09, mag 

leider Milan Angeline zijn kroon bovenhalen. Hij blaast al 17 kaarsjes 

uit! Ook feest bij de piepers want op 19/09 viert Sam Cuypers haar 

6de verjaardag! 20/09 is het de beurt aan sjower Fleur Herrijgers. 

Zij wordt maar liefst 13 jaar. De maand loopt stilaan op zijn einde, 

maar niet getreurd want er zijn nog 2 jarigen deze maand! De rakkers 

mogen hun feestversiering ook eens bovenhalen op 26/09. Rakker Levi 

Cornelissen viert dan zijn 12de verjaardag. De allerlaatste jarige is 

deugniet Daphne Hofmans. 30/09 mag zij al 9 kaarsjes uitblazen! Aan 

alle jarigen een heel gelukkige verjaardag gewenst! Aan alle niet-

jarigen, niet getreurd, jullie beurt komt nog. Tot volgende maand!  

 



 

 

 

 

Activiteiten 

 

Piepers 

07/09: ik ga op reis en ik neem mee, de nieuwe pieperleiding 

(geen activiteit) 

14/09: Auw, ik val van de trap 

(geen activiteit) 

21/09: jas aan, het is tijd om naar de KSA te gaan 

(startdag, zie informatio)  

28/09: in de disco ohohoh  

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

07/09: kleine welpjes worden grote 

leeuwkes 

(geen activiteit) 

14/09: op naar de leeuwkesschool 

(geen activiteit) 

21/09: de leeuwkes op safari 

(startdag, zie informatio)  

28/09: brullen zoals een echte leeuw  
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Deugnieten 

07/09: Iedereen klaar voor startdag 

(geen activiteit) 

14/09: Joepie tis weer bijna KSA 

(geen activiteit) 

21/09: Mijn nieuwe leiding is super tof  

(startdag, zie informatio)  

28/09: Je moet nog even wachten 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

07/09: De rakkers tellen af tot startdag 

(geen activiteit) 

14/09: De rakkers wassen hun uniform voor startdag 

(geen activiteit) 

21/09: De rakkers komen massaal naar de startdag 

(startdag, zie informatio)  

28/09: De rakkers hebben de beste leiding ooit 
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Sjowers 

07/09: Ozonlaag swa 

(geen activiteit) 

14/09: Hey tijger, hey rijger 

(geen activiteit) 

21/09: Kip me appelmoes 

(startdag, zie informatio)  

28/09: lekkere kroketjes 

 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

07/09: Gang gang 

(geen activiteit) 

14/09: liever een drankje in de hand dan vastzitten in een zwemband 

(geen activiteit) 

21/09: ja wauw, ik weet niet of ik jullie vertrouw 

(startdag, zie informatio)  

28/09: Koe lo, koe lo, koe lo, koe lo Yuk sambal sambal sambal sambal 

bij jij jij jij 
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Linne Bergmans Middenstraat 51 0468/064115 

Silke 

Milan 

Maas 

Angeline 

Jules Van Agtmaalstraat 8 

Heikantvenstraat 15A 

0491/129965 

0468/579192 

Luca Vandekeybus Antwerpsesteenweg 77 0486/247397 

August Luijkx Heikantvenstraat 34 0473/312962 

Jitse Konings Kammenstraat 25 0468/588929 

Seppe Versmissen Oude baan 158 0473/438822 

Lori Wuyts Stationsstraat 197 0473/387319 

Jasper 

Anouk 

Peeters 

Van Tichelen 

Hondsberg 39 

Cardijnstraat 19 

0489/387268 

0467/038649 

Iben Hendrickx Nieuwe Heikant 56 0468/147548 

Indy  Luijckx Kuiperstraat 18 0468/061823 

Mathijs  Kerstens  Sint-Jansstraat 226 0470/494568 

Joachim Theunis Oude Baan 97 0493/753032 

Imke 

Ite 

Konings 

Mathysen 

Tichelrei 16 

Struisven 12 

0472/540796 

0471/822989 

Aitor Wuyts Stationstraat 197 0468/542967 

Arjen Wuyts Moerkantsebaan 37 0468/274001 


